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Ter herinnering aan
GEERTRUDA MANDERS
weduwe van

GERARDUS ARNOLDUS
VAN DEN BOOMEN

Zij werd geboren te Woensel op 30 januari
1895 en is in Eindhoven overleden op 4 juni
1982. Na de uitvaartdienst in de Pauluskerk
hebben wij haar begraven op het kerkhof
van Fellenoord (Woensel Zuid).

In haar leven heeft ze

veel gebeden om een zalige dood.
Zonder lijdensweg is zij nu in vrede
overgegaan naar het leven bij God.

Naast de pijn om haar heengaan

is er vooral dankbaarheid

voor alle jaren dat zij er was

voor haar man, haar kinderen en kleinkin-
deren.

Ze was bescheiden, zorgzaam en vriendelijk,
en belangstellend voor het wel en wee
van jong en oud.

Ze stond midden in het leven
en kon de betrekkelijkheid

van veel aardse dingen inzien.

Daarom gaf zij veel aandacht en liefde

aan goede onderlinge verhoudingen

in het gezin en in haar omgaan met mensen
om haar heen.

Veroordelend spreken over anderen deed
ze niet en ze riep ook anderen op

tot mildheid en voorzichtigheid.

Als ze andere mensen kon helpen

stond ze graag met raad en daad klaar.

Haar leven lang vond zij houvast
in haar sterke geloof.

In vertrouwen bad ze tot God
en vertrouwde op de voorspraak
van Nicolaas van Tolentino.

Moge zij - over de grens van het aardse
leven heen - opnieuw verenigd met haar man
in Vrede leven bij God onze Heer.

Moge alles wat goed en heilig was

in haar leven

behouden blijven in het leven van allen,

die haar het meest nabij waren.

Voor uw vele blijken van medeleven, be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie van den Boomen.



