- FREA
- HERBENEDERN
IS EEN WEERZEN

IN DE EEUW/IGHED.



Ter dankbare herinnering aan

GERARDUS ARNOLDUS
VAN DEN BOOMEN

echtgenoot van
GEERTRUDA MANDERS

Geboren te Gestel, 11 maart 1896 en over-
leden te Eindhoven, 4 oktober 1980.

Na de uitvaartdienst hebben wij hem be-
graven op het kerkhof van Fellenoord,
Woensel-Zuid.

Na met ons allen genoten te hebben van een
vreugdevolle dag, is hij aan het einde hiervan
plotseling van ons heengegaan.

We beseffen nu dat dit stilzwijgend afscheid
voorgoed is.

Hij was een tevreden man, eenvoudig en
beminnelijk, die zichzelf niet telde maar
steeds dacht aan anderen, vooral aan zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Graag was hij tussen de mensen en luisterde
met belangstelling naar hun wel en wee.

Zijn rijke leven was gekenmerkt door een
arbeidsvol bezig zijn en een grote daadwer-
kelijke liefde voor iedereen.

Hij leefde vanuit een eenvoudig en bewust
Godsgeloof.

Altijd tevreden en blij met eenvoudige
dingen kende hij het geheim van het geluk.
Mogen wij als kinderen en kleinkinderen
proberen om datgene, wat hij ons heeft
voorgeleefd, ook in ons leven gestalte te
geven.

Laten wij hem in ons gebed blijven ge-
denken,

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het
overlijden van mijn man, onze vader en opa.

G. v.d. Boomen - Manders
Kinderen en kleinkinderen



