
De pracht van Uw natuur
toont ons Uw grote liefde voor de mens.
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Een dankbare herinnering aan

U'ILHELMUS VAN ROOIJ

weduwnaar van

Francisca Walravens

Hii werd geboren in Best op 27 november
1890 en hii is te Best overleden oP

17 december 1980.

Hij werd begraven bii ziin vrouw op het St.
Odulphuskerkhof in Best op 20 december
1980. Voor hem is de Verriizenis begonnen.

ln goede gezondheid vierde hii nog zijn
negentigste veriaardag. Hij verhuisde naar
het nieuwe Bejaardencentrum Huize Naza-
relh en toen hii daar'n paar weken woon-
de stierÍ hii plotseling tijdens zijn slaap.
Hi.i overleefde zijn vrouw ruim drie en 'n

half jaar.

Hii was een tevreden man, die een goed en
gelukkig leven heeÍt gehad. Hi.i was blij
met zijn vrouw, met zijn kinderen en klein-
kinderen. Zorgzaam en vol toewiiding hielp
hi.i de ziinen, waar hij kon. Hij miste ziin
vrouw, voor wie hii zoveel gedaan heeft,
maar was Onze Lieve Heer dankbaar, dat
hij haar tot op hoge leeÍtiid bii zich mocht
hebben. Hij was een man, die met ieder-
een in vrede leeÍde en met allen overweg

kon. Hij had 'n gezond verstand, sprak
geen woorden, die hij niet kon verantwoor-
den en wist te luisteren naar anderen. Een
gÍote steun vond hi.i in zijn geloof. Hij bad
veel, ging naar de H. Mis en ontving vaak
de H. Communie. Wij vertrouwen dan ook,
dat de goede God Ziln trouwe dienaar zal
opnemen in het hemels paradijs, waar hii
samen met zijn vrouw voor altijd kan ge-

nieten van het mooie geluk, dat voor hen
is bereid.
Beste kinderen en kleinkinderen, veel dank
voor al uw goede zorgen. Houdt steeds het
voorbeeld voor ogen, dat ik U heb gege-
ven en vergeet mil niet in uw gebed. Eens
zien we elkaar terug.
Familieleden, vrienden en kennissen, vaar-
wel tot in de hemel.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw bliiken

overlijden van

van deelneming bi, het

onze zotgzame vader,

schoonvader en lieve opa, betuigen wij U

onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.


